
 
 
 
Even voorstellen:   
 
Ik ben Juul en woon samen met Dirk, de paardjes Dans en Janus, de kat Chris, de kippen en Mark en 
Gaby in Babyloniënbroek, een klein dorpje in Brabant. We wonen midden tussen de boeren, waar we 
elke dag lekker buiten kunnen spelen.  
’s Weekends komen de kinderen, Chris, Tim en Iris. Dan is het nog leuker! We gaan dan met zijn allen  
spelen, rennen, voetballen, knuffelen en het leukste is het toch wel als er sneeuw ligt.  
Dirk en ik maken dan wel vaak ruzie over welke kant we opgaan met de slee… 
  

 
Dirk en ik doen een poging de slee te trekken 
  
In januari heb ik mijn eerste pups gekregen. 5 mini-mastiffs, 3 reutjes en 2 teefjes. Heb ik samen met 
mijn grote liefde, Jorden S. van de Burning Mountain gemaakt. Knappe vent hoor. We zijn een soort 
van uitgehuwelijkt. Hebben Mark en Gaby geregeld. Jorden is trouwens ook de vader van Dirk.  
Waar waren we;  mijn kinderen. Er leken 2 pups op hem, 2 op mij en 1 was van de melkboer zeiden 
ze…? Die ken ik niet maar hij had inderdaad een hele rare kleur; blond. 
 
Het was wel even een gedoe eer die pupjes eruit waren. Al dat gepuf, niets voor mij. Daarom moest 
ik halverwege naar de dierenarts. Toen was het zo gepiept. Gaby helemaal verdrietig dat ik een 
keizersnede had. Nou, ik heb daar eigenlijk niet zo veel van gevoeld.  
Ik schrok in het begin wel, het leken net cavia’s, dacht dat ze hartstikke mislukt waren! Na 2 weken 
begonnen ze een beetje op hondjes te lijken, kregen ze ogen en gingen ze lopen. Nou ja, het was 
meer waggelen. Ze sliepen gelukkig apart. Had Mark mooi gemaakt: Ik kon wel bij de kids maar zij 
niet bij mij.  
 



De eerste weken was ‘t wel ff doorwerken. Lag ik net lekker te slapen, moesten ze weer eten. 
Verwachtten Gaby en Mark blijkbaar ook nog van mij dat ik die troep van die kleintjes op ging eten. 
Mij niet gezien!  
 

 
Mark legt Tim uit hoe dat nou werkt met die kleine pups 
 
Weet je wat leuk was? Er kwamen heel veel mensen, elk weekend bommetje vol gepland! En 
iedereen bracht iets mee, haha kluiven, speeltjes, we hebben het allemaal gekregen. 
  
Op één of andere manier ben ik er een paar uit het oog verloren. Volgens mij hebben die mensen die 
elke keer hier kwamen de pups gewoon meegenomen. Alleen Alex is er nog…  Ik ben er wel écht een 
week chagrijnig van geweest maar inmiddels gaat het weer goed met me en vind ik het superleuk om 
met Alex en Dirk te spelen.  Als ik haar zat ben stuur ik haar gewoon naar Dirk, die vindt toch alles 
goed.   
Of naar Chrisje, die vond het vroeger ook leuk om met mij en Dirk te spelen. Nou vindt madam het 
alleen goed als Alex bij haar komt. Discriminatie is het, alleen omdat zij klein is en wij groot, tsss! 



 
Alex helemaal trots dat zij wel bij Chrisje mag staan 
 
’s Avonds slaapt Alex bij Dirk in de woonkamer. Het is natuurlijk nog te koud voor haar om in de stal 
te slapen. Ik slaap naast de paardjes in de kennel, lekker rustig. Geloof dat ze eerdaags bij mij komen 
slapen maar 1 voordeel. Heb begrepen dat we dan een nieuw 2-persoons bed krijgen! 
 

 
Dirk met zijn halfzus Alex op het nieuwe bed 
 
Ik woon hier inmiddels bijna net zolang als Mark en Gaby, 4 jaar en Dirk is een jaartje later gekomen. 
Hij is wel echt leuk. De volgende keer mag ik samen met Dirk een nestje pups maken, joepie! 
PS: Hoorde dat Alex bij ons blijft wonen. 
 
Ow ja, als jullie meer willen weten over ons, kijk maar even op www.hillsemastiffs.nl 
  
 

http://www.hillsemastiffs.nl/

